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David loopt tussen de legertenten door. Hij zoekt zijn broers. 

Zij zijn soldaten in het leger van koning Saul. 

Ze moeten vechten tegen de Filistijnen.



Plotseling hoort hij een man schreeuwen. Sommige soldaten rennen weg. 

David ziet een grote man in de verte. ‘Wie is dat?’ vraagt hij.

‘Dat is Goliat’, zeggen de soldaten. ‘Hij is een Filistijn en hij spot met onze God. 

Niemand durft tegen hem te vechten. Wie het wel durft, mag trouwen met 

de prinses. Maar iedereen is bang ...’




